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Bij de zondag

Toen Hij (Jezus) Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep
en roer. Wie is die man? wilde men weten. (Matteus 21)

Deze vraag, gesteld door de omstanders bij de intocht, staat
centraal in onze viering op deze Palmzondag. Zingen we
hosanna voor Hem of wordt het “kruisigt Hem"? Wie is hij toch?
Wie zeggen de mensen dat Ik ben, vraagt Jezus al eerder aan
zijn leerlingen. Wie is Hij voor u/jou? Een vraag om mee te
nemen deze Stille Week in.

Vespervieringen in de stille week

Evenals voorgaande jaren zullen in de stille week weer de
gezamenlijke vespervieringen worden gehouden in de drie
kerken in ons dorp.

e Maandag 30 maart in de NGK Het Anker, voorganger
ds. Herman Smit.

e Dinsdag 31 maart in de Ontmoetingskerk, voorganger
mw. Roelie Stevens.

e Woensdag 1 april in de Hervormde kerk, voorganger
ds. René Maathuis.

De vieringen beginnen steeds om 19.30 uur. Allen van harte
uitgenodigd deze bij te wonen!

Martha van der Zwaag
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Laat uw vriendelijkheid
alle mensen bekend zijn!

Agenda

Vrijdag 27 maart - 15.00 uur -
Zanguurtje Tonckenshuys

Zondag 29 maart - na kerktijd -
Koffieontmoeting wijk 3

Vrijdag 3 april - 15.30 uur - Heilig
Avondmaalsviering in Tonckenshuys
Elke vrijdag - 10.00 uur - Stamtafel

Collecten

1¢ collecte: Protestantse kerk
Missionair werk Pasen

2¢ collecte: Kerk

3¢ collecte: Beheer van de kerkelijke
gebouwen

QR-codes collecten
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2e collecte

Liturgie

29 maart 2026 - ds. Betty Gras
Organist: Harry Bosma

Liederen en schriftlezing

Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 8
Na groet, bemoediging en
drempelgebed: Psalm 118: 9
Zingen: Samen op weg naar Pasen
Luisteren naar gedicht “An absolute
ordinary rainbow” van Les Murray
Zingen: NLB 560: 1 en 3

Zingen: NLB 550: 1

Bijbellezing: Matteus 21: 1-17
Zingen: NLB 550: 2 en 3
Overweging

Zingen (tijdens rondgang met
palmpaasstokken): Hosanna hosanna
de Koning komt

Dienst van gaven en gebeden, met
gezongen Onze Vader (NLB 1006)
Lezing als overgang naar de Stille
Week: Matteus 26:1-16

Slotlied: NLB 558: 1, 2 en 3

Zegen, met als antwoord: Jij bent
gezegend, een zegen ben jij


https://qr1.ideal.nl/8a629877-04b3-4299-ab87-241c72a8ec07
https://qr1.ideal.nl/91820708-3e6e-4a11-8d23-c590d4763a28
https://qr1.ideal.nl/7ff91af2-df24-422a-90bc-ff97629a1dbb

Bij de bloemschikking voor deze zondag

Math. 21, 1-11 Kern: Hosanna voor de Zoon van David.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

De intocht in Jeruzalem. Jezus wordt toegejuicht. Toen Hij
Jeruzalem introk, raakte de hele stad in rep en roer. Wat een
enthousiasme. Jezus weet wat zijn bestemming is. Hij rijdt op
een ezelin Jeruzalem binnen. We leven in onze tijd: met
onrecht, lijden en toenemende zorgen over wat er in de wereld
gebeurt. Met hoopvolle tekenen van geloof, hoop en liefde.
Soms in het klein, soms groter. We blijven vertrouwen en
geloven dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden
in het leven. De heilige Geest waaiert breed uit, binnen en
buiten de kerk. Willen we openstaan voor de tekens van de
Geest uit onze omgeving? Willen we, op de drempel van de
stille week, op deze zondag God uitbundig danken voor de
gegeven liefde, zijn Zoon Jezus Christus?

In deze lezing speelt de liefde van de Geest een belangrijke rol,
binnen en buiten de kerk. De rode takken. De hoop wordt
verbeeld in bloembollen, teken van de komende lente en in de
groene kleur. Groen is de kleur voor een goede toekomst. De
palmbladeren worden tussen de takken van de waaier
geklemd als teken van de feestelijke intocht. De V-vorm in het
blad, teken voor vrede.

Palmtakken wuiven het hosanna,
vreugde om een nieuw begin

vol vertrouwen in de toekomst.

Kosters

Gedurende de komende week zijn Bert
en Fennie Veuger de dienstdoende
kosters. Zij zijn dan bereikbaar onder
telefoonnummer:

06 24 92 38 44.

Telefoonnummers

Predikant

ds. Betty Gras: 06 21 91 67 10
Kerkelijk werker

Roelie Stevens: 06 45 74 17 99

Scriba

Martha van der Zwaag: 06 34 82 59 31

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur
sturen naar:

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te
lezen op onze website:

Voor meer informatie zie de website:

Facebook


mailto:nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief
http://www.deontmoetingskerk.nl/

Sta op voor medemenselijkheid

Er dreigt een aanzienlijke verharding van het asielbeleid.
Daarmee doen we niet alleen vreemdelingen, maar ook
onszelf tekort. Dat stellen bisschop de Korte en PKN-scriba
Kees van Ekris in een open brief aan de senatoren van de
Eerste Kamer. Zij roepen op om deze strafbaarstelling niet te
steunen. Hier kunt u deze brief lezen:

Op 14 april behan-
sta op voor delt de Eerste Kamer

de asielwetten.
Mensen zonder

”’ papieren worden in
deze wetten straf-
baar. Dit zet hun
medemenselijkheid bestaanszekerheid

en menselijke waar-
digheid onder druk.
De samenleving wordt voor hen nog onveiliger. Kerken in
heel Nederland komen daarom in actie met Sta op voor
medemenselijkheid. Met een landelijke schrijfactie roepen
kerken, diaconale organisaties en de Raad van Kerken
senatoren op te kiezen voor wetgeving die de menselijke
waardigheid erkent en beschermt, en om geen steun te
geven aan de strafbaarstelling van ongedocumenteerd
verblijf.

De actie wil de groeiende beweging vdér medemenselijkheid
zichtbaar maken. Ook wil zij senatoren herinneren aan een
andere stem: een stem die opkomt voor bescherming,
medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar.
Omdat ieder mens van waarde is en recht heeft op een
menswaardig bestaan.

Wilt u meedoen met de actie en een persoonlijke kaart
sturen? Een kaart en een voorbeeldtekst vindt u op

Els Deenen


https://www.raadvankerken.nl/files/2026/03/202603-16-Open_brief_DeKorte_VanEkris_EersteKamer_def.pdf
https://www.raadvankerken.nl/files/2026/03/202603-16-Open_brief_DeKorte_VanEkris_EersteKamer_def.pdf
http://www.medemenselijkheid.nl/

